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In 1130 gaf paus Innocentius III hen de opdracht de 

christenen tegen de ongelovigen te beschermen. Deze 

kruistocht voerde hen achtereenvolgens naar Akko (Israël) 

in 1191 en honderd jaar later naar Rhodos. 

In 1312 stonden Filips de Schone en paus Clemens V 

de bezittingen van de Tempeliersorde in het gehele 

christendom, met uitzondering van Spanje, aan de 

Johannieter Ridders af. In 1530, nadat ze van Rhodos 

verdreven waren, vestigden de Hospitaalridders zich op 

het eiland Malta, waar zij een machtige vesting bouwden 

en de naam Orde van de Ridders van Malta aannamen. 

In 1798 landde het leger van Bonaparte, op weg om Egypte 

binnen te vallen, in Malta en nam de stad in: de Orde deed 

afstand van haar rechten over Malta en de naburige eilanden. 

Het eiland viel in 1800 in handen van de Engelsen.
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De oorsprong van de Orde van de ridders van Malta

Organisatie:  

De orde, geleid door een Grootmeester, was onderverdeeld 

in 8 talen of naties: Provence, Auvergne, Frankrijk, Italië, 

Duitsland, Aragon, Castilië, Engeland. Elke taal stond op haar 

beurt onder leiding van een overste en kende een hiërarchie 

van verschillende Commanderijen en Priorijen.

Niet alleen waren de Ridders van de Orde echte religieuzen, 

ze genoten bovendien een daadwerkelijke vrijheid doordat 

ze erin slaagden de militaire en christelijke disciplines met 

elkaar te verenigen. Ze legden de geloften van armoede, 

kuisheid, gehoorzaamheid en integriteit af, en verbonden 

zich er verder nog toe de pelgrims te ontvangen, te verzor-

gen en te beschermen. 

De Ridders zijn leden van een religieuze en militaire 

orde, waarvan de oorsprong teruggaat tot de 11de 

eeuw. Zij hadden hun onafhankelijkheid verkregen 

van de Benedictijnen, met wie zij in Jeruzalem een 

klooster en een hospitaal hadden gesticht voor 

pelgrims op tocht naar het Heilig Land, en werden 

aanvankelijk de Hospitaalridders van Sint Jan van 

Jeruzalem genoemd.



Zij waren in drie klassen onderverdeeld: 

De edelen of ridders die wapens droegen: om als ridder 

te worden toegelaten, moest men zowel aan vaders als 

moeders kant sinds 4 generaties van adel zijn, en een 

wapenschild bezitten. 

De priesters of aalmoezeniers, edelen belast met 

religieuze diensten

De lekenbroeders die de ridders en priesters bijstonden. 

L’habit régulier consistait en une robe noire à croix blanche 

Het voorgeschreven habijt bestond uit een zwart gewaad 

met een wit kruis over het hart, en in bepaalde gevallen, 

een gevechtstenue.

De Commanderij van Homps
Vanaf het midden van de 12de eeuw werd Homps een 

Commanderij. Een verantwoorde keuze: niet enkel was 

hier ooit een Gallo-Romeinse villa gevestigd, dit was ook 

het kruispunt van de oude tinroute, de pelgrimsroute naar 

Santiago de Compostella en de camin romieu.

In 1148 schonk de aartsbisschop van Narbonne de kerk 

van Saint-Etienne, later gewijd aan Sint-Michiel, aan 

de gemeente. De Commanderij ontving verscheidene 

schenkingen van onroerend goed op haar grondgebied, 

alsook financiële steun.

Bertrand de Saint-Gilles (zoon van Graaf Raymond IV 

van Toulouse) richtte voor zijn vertrek naar Palestina een 

hospitaal op, bestemd voor de opvang van pelgrims die 

naar het Heilig Land trokken of eruit terugkeerden.
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Het hospitaal verwierf later de status van Grote Priorij van 

de Ridders van Malta, waarvan de Commanderij van Homps 

bestuurlijk afhankelijk was. 

De Commanderij strekte zich uit over een grote vlakte en 

bezat ook belangrijke domeinen in andere regio’s.

Oorspronkelijk was ze omringd door een stevige 

verdedigingsmuur en beschermende greppels. De weinige 

omwonenden konden er schuilen wanneer er dreiging was 

van een aanval.

Van de oorspronkelijke Commanderij van Homps blijft nog 

maar een deel over. Door de eeuwen heen is er heel wat 

verwoest. Wat vandaag nog rest is een aantal grote kamers 

die intussen omgebouwd zijn tot appartementen, en ook de 

toren waarop vroeger de rode vlag met het witte kruis van 

de Ridders wapperde in de wind. 

De oorspronkelijke constructie dateert van het midden van 

de 12de eeuw.

De hoofdzetel van de Orde vindt men vandaag terug in 

Rome.
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